lk zoek jou!

Wij mensen zijn continu op zoek naar verbinding
met andere mensen. Naar een hechte relatie met
onze ouders, een partner, kinderen en vrienden.

Het dilemma waar velen van ons voor
hebben gestaan en misschien nog wel
staan, is hoe je de verbinding kunt
vormgeven met een partner van het
gelijke geslacht én God. Onze God is een
God van relaties, van verbinding. Hij geeft
ons in het paradijs al mee dat het niet
goed is voor de mens dat hij alleen is. Dit
is geen gebod, maar een richting voor ons

207,

leven: Wees geen individualist, maar zoek
verbinding met de mensen om je heen.
Welke weg je daar ook in wilt kiezen.

In de media lezen we veel over relaties en
worden we ‘doodgegooid’ met reclames
voor datingsites en -apps. Boeken
hebben als thema: liefde, jaloezie,
relaties. Wij mensen zijn zoekende naar
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Wij allen verlangen ten diepste
naar een hulp die bij ons past

iemand die bij ons past, iemand die
emotioneel bij ons betrokken is, bij wie we
helemaal onszelf mogen zijn.

Sue Johnson neemt dit principe als
grondslag van haar werk. Zij ontwikkelde
Emotionally Focused Therapy (EFT), een
wereldberoemde vorm van relatietherapie
(0.a. het boek Houd Me Vasf). De basis van
haar therapie is de hechtingstheorie van
Bowlby. Kort gezegd geeft ze aan: niet
alleen tussen ouder en kind is een hechte
relatie van belang, maar ook tussen
partners. Je hebt een veilige haven nodig
om op terug te vallen. lemand die je begrijpt,
voor je klaarstaat en je steunt.
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Onlangs is een boek verschenen van haar

hand, dat ze samen met een Amerikaanse

predikant heeft geschreven, waarin het ook
gaat over onze verbinding met God.

God zegt: Ik zoek jou, en wil contact met
jou. Ik wil een relatie met jou opbouwen,
Mijn kind. Onze God is een verbindende
God, die ons zoekt als die verbinding
hapert. Al in het paradijs, toen Adam zich
verborg voor God, omdat hij een misstap
had begaan. God zocht hem op. Hij wil een
hechte relatie met jou opbouwen.

Onze God is een verbindende God. Die
weet dat wij het beste tot ons recht komen in
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relatie met anderen. In het boek van Sue
Johnson wordt onderstreept hoe
belangrijk het is om op iemand terug te
kunnen vallen: “Om echt goed te kunnen
gedijen, hebben we allemaal iemand
nodig op wie we kunnen terugvallen, een
dierbaar persoon met wie we een
betrouwbare emotionele verbinding
hebben, en die ons troost kan bieden.”
Dat kan een partner zijn, maar ook een
goede vriend of vriendin, met wie je je z6
verbonden voelt dat je je volledig aan
diegene kan toevertrouwen. Of een
bevriend stel, bij wie je volledig jezelf
mag zijn.

God heeft ons met dat doel geschapen:
om ons met elkaar te verbinden, om
intieme relaties met elkaar aan te
kunnen gaan en ook een intieme relatie
met Hem op te bouwen. In de Bijbel lees
je daarover in Genesis 17, waar God
tegen Abraham zegt: “Leef in
verbondenheid met mij.” Enin 1
Korintiérs 12, waarin wij als gelovigen
worden vergeleken met een lichaam,
waarbij alle lichaamsdelen ertoe doen.
Sommigen wat meer zorg nodig hebben
dan anderen, en waarin we met elkaar
meelijden en meeleven. Het gaat niet
alleen over die éne ander, maar juist en
vooral: het je verbonden mogen weten
met mensen om je heen: vrienden en
familie. Zoals Prediker zegt: “lemand die
alleen is kan zich niet verdedigen
wanneer hij aangevallen wordt, maar
met zijn tweeén houd je stand. Een
koord dat uit drie strengen is geviochten,
is niet snel stuk te trekken.”

Mijn persoonlijke mening is dat hiervoor
geen onderscheid geldt tussen hetero-
en homorelaties. Wij allen verlangen ten
diepste naar een hulp die bij ons past.
En in alle relaties waarin de liefde
centraal staat, is mijns inziens iets te
zien van Gods bedoeling met ons leven.

Als systeemtherapeut werk ik ook vanuit
die basis. Als het in je relatie niet lekker
loopt, gaat dat niet over praktische
zaken, maar over het haperen van de
emotionele verbinding met de ander.

Het doel van EFT-(relatie)therapie is
opsporen waar de hapering door komt,
en hoe je er samen weer voor kunt
zorgen dat je je beiden weer veilig voelt
bij elkaar. En samen weer in verbinding
bent. Dit doe ik vanuit de overtuiging dat
je de nabijheid van elkaar nodig hebt,
waar je rust en steun kunt vinden. Net
zoals we bij God rust, steun en
vertroosting kunnen vinden.

I-CQ: ik, christenqueer — ben gevonden!

Merian van den/Berg is
systeemtherapeut in haar
eigeni praktijk. Zij biedt
relatietherapie, individuele

therapie en gezinstherapie.
De naam Sutara staat voor
hechting en binding.

wAv.sutara.nl
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